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VEURBEREIJE OP 2016 
 
Vlejemaond hà’k m’n eige eindelijk ‘s ‘nne keer opgevat om naor ’t Jeroen Bosch Art Center 
te gaon, om m’n eige ‘n bietje te gaon veurbereije op ’t Jeroen Boschjaor in 2016.  
 
Wè ge daor bevobbeld in ’De tuin der lusten’ toch ammaol veur amparte plaotjes mee dôôd en 
vedèrf veurbij ziet komme! ’t Schèt, ’t zèkt, ’t spouwt, ’t piest, ‘t flost en ’t kitst d’r daor 
ammaol lèkker onbekommerd gewôôn d’n hille vergetesen handel onder. En ’t nukt en ruft d’r 
ok nog ‘s bij ok nog! Nou, ’t zal d’r daor zekers nie naor onjeklonje geroke hebbe nie, dè zeg 
ik oe toch! Zowè elkendeen wordt deur hummes, deur diejen Bosch dus, ècht himmaol naor 
de verrèkkenis geholpe, zo lijkent wel, en nie zon bietje ok.  
 
Hoe za’k ’t oe verders aanduije? Diejen Bosch heet vruger zekers nie mee ‘nnen 
affeseerkwast gewerkt, dè sprikt vaneiges, dè ziede zô. Z’nnen bodschap waar volleges mijn 
dèt ie de mense  hil èrreg wouw waorschouwe. Agge nie braof bent, dan krèdde op oew 
flikker, zôiets. Dè lot ie oe goed merke ok. ‘nne Grôte rij vèrrekeskoppe, èrtetellers, 
uitbuizerds, zwartmore, luiszakke, lèkkonte, vètkaoie, vètkeze en schrapnèlle worre in dè 
schilderij deur alderhande duvels vergimmes lillek in d’n dalles gebrocht. Ze krijge d’r 
godnakend flink op d’rren tèbbes, zôgezeed. 
 
De goeie moete ’t mee de kwaoje besniete. Elkendeen krègt ‘r flink op z’nne partoe. Zô zag ik 
‘nnen duvel bij ‘nnen èrme (èrreme) mens zômar ‘t eind van ‘nnen bessem recht onder in z’n 
firmamènt douwe. Vansprès! En d’r wier meepesant ok nog ’n buske mense deur ‘nnne grôte 
gehaktmeule gedrèèid, perjèn! 
 
Neeje, ik waar d’r ammaol toch lillek deur in m’n lèlle geslaoge. Ik kètste d’r mooi tusse uit. 
Tis veul beterder om in 2016 wir ‘nne keer trug te komme, as hil de stad dè doet, docht ik. Ik 
hà veurlôpig zat vebôje fruit gezien. Ze kosse mijn mooi d’n bout hachele! Ik gong carnaval 
viere, want dan ziede zat Jeroen Bosch in de stad! Dan is ’t krèk eender of ze vort ’t hille  
gèk-eind van Den Bosch hier hebbe losgelaote. Asof dè gin inspiraotie veur 2016 is!  
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