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Vanaf	  het	  moment	  dat	  de	  strepen	  op	  de	  markt	  waren	  aangebracht	  heerste	  er	  spanning.	  Op	  het	  
schoolplein	  werd	  besproken	  wat	  waar	  zou	  komen.	  Het	  moment	  dat	  de	  eerste	  auto’s	  en	  caravans	  
langs	  de	  Zuid	  Willemsvaart	  verschenen	  was	  het	  onomkeerbaar,	  de	  kermis	  komt	  eraan.	  Met	  het	  
oprijden	  van	  de	  auto’s	  op	  de	  markt	  werd	  alles	  duidelijk.	  Daar	  kwam	  de	  poffertjeskraam,	  daar	  het	  
spookhuis	  en	  daar	  de	  botsauto’s.	  Nog	  even	  op	  de	  fiets	  om	  te	  kijken	  wat	  er	  op	  het	  Kardinaal	  van	  
Rossemplein	  kwam	  te	  staan.	  Later	  moest	  je	  naar	  de	  Parade.	  	  

Als	  de	  kermis	  er	  eenmaal	  stond	  en	  hij	  was	  open	  dan	  bleek	  het	  ineens	  heel	  lucratief	  te	  zijn	  om	  op	  
zondag	  naar	  opa	  en	  oma	  te	  gaan,	  want	  van	  opa	  kreeg	  je	  altijd	  kermiscenten	  en	  die	  waren	  natuurlijk	  
altijd	  welkom.	  Opa	  wist	  wat	  de	  kermis	  voor	  betekenis	  had	  voor	  een	  stad	  als	  ’s-‐Hertogenbosch.	  Hij	  
had	  daar	  oma	  voor	  het	  eerst	  gezien	  en	  aangesproken	  en	  de	  rest	  was	  geschiedenis.	  De	  route	  ging	  over	  
de	  Markt,	  Hinthamerstraat	  en	  het	  Kardinaal	  van	  Rossemplein	  en	  liep	  dus	  grotendeels	  over	  het	  
kermisterrein.	  Op	  de	  terugweg	  mochten	  we	  dan	  ergens	  in	  en	  probeerden	  de	  kwast	  te	  vangen	  voor	  de	  
gratis	  rit.	  Echt	  feest	  was	  het	  als	  we	  dan	  ’s	  avonds	  naar	  de	  lichtjes	  mochten	  gaan	  kijken.	  Dan	  werd	  er	  
paling	  gekocht	  en	  in	  de	  Nieuwstraat	  trad	  Koperen	  Ko	  op.	  

Iedere	  oudere	  Bosschenaar	  heeft	  zo	  zijn	  verhalen.	  De	  sterke	  man	  die	  niet	  zo	  sterk	  bleek	  te	  zijn,	  het	  
vlooiencircus.	  Ik	  hoop	  dat	  deze	  generatie	  de	  kermis	  op	  een	  zelfde	  manier	  mag	  beleven	  omdat	  ook	  zij	  
recht	  heeft	  op	  een	  goede	  oude	  kermistijd.	  In	  een	  wereld	  die	  steeds	  kleiner	  lijkt	  te	  worden	  en	  waar	  
reizen	  naar	  de	  andere	  kant	  van	  de	  wereld	  normaal	  schijnt	  te	  zijn	  geworden.	  Als	  attracties	  in	  
pretparken	  nog	  spectaculairder	  en	  grootschaliger	  worden	  lijkt	  er	  geen	  plek	  meer	  voor	  een	  
rondreizend	  attractiepark.	  	  

Ik	  ben	  dan	  ook	  blij	  met	  het	  feit	  dat	  een	  aantal	  jaren	  geleden	  de	  gemeente	  een	  andere	  koers	  heeft	  
ingeslagen.	  	  Inmiddels	  is	  de	  Bossche	  kermis	  na	  een	  periode	  van	  teruggang	  weer	  een	  gewone	  gezellige	  
familiekermis	  geworden.	  Niet	  zo	  kolossaal	  en	  groot	  als	  die	  van	  Tilburg	  maar	  een	  kermis	  die	  past	  bij	  de	  
schaal	  en	  omvang	  van	  onze	  stad.	  Maar	  vooral	  een	  leuke	  kermis	  met	  een	  aantrekkelijk	  
randprogramma.	  Een	  reden	  dus	  ook	  om	  de	  kermis	  te	  bezoeken.	  Parkeer	  de	  auto	  in	  de	  nieuwe	  
parkeergarage	  Sint	  Jan	  en	  loop	  daarna	  rustig	  over	  het	  kermisterrein	  en	  eet	  op	  de	  terugweg	  lekker	  
poffertjes	  of	  neem	  oliebollen	  mee	  naar	  huis	  maar	  geniet	  vooral	  van	  de	  sfeer.	  	  

	  Jan	  	  Hoskam	  	  	  

‘Onder	  De	  Boschboom’	  is	  een	  rubriek	  van	  cultuurhistorische	  aard,	  die	  haar	  columnisten	  een	  podium	  biedt	  om	  
op	  persoonlijke	  titel	  onderwerpen	  die	  met	  de	  Bossche	  cultuur	  te	  maken	  hebben	  uit	  te	  diepen.	  Reacties?	  Stuur	  
uw	  email	  naar:	  onderdeboschboom@kringvrienden.nl 


