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Dierenleed	  

Het	  is	  de	  tijd	  van	  het	  jaar,	  	  vrije	  tijd,	  kortom	  genieten	  van	  het	  leven.	  En	  of	  we	  nu	  goed	  in	  de	  slappe	  
was	  zitten,	  of	  een	  centje	  minder	  te	  makken	  hebben,	  de	  zon	  schijnt	  voor	  iedereen.	  Nou	  ja	  voor	  bijna	  
iedereen.	  
Want	  je	  zult	  maar	  een	  huisdier	  zijn	  en	  je	  baasje	  wil	  zoveel	  mogelijk	  van	  zijn	  of	  haar	  vrije	  tijd	  genieten.	  
Het	  is	  dan	  ook	  een	  feit,	  dat	  het	  dierenleed	  in	  de	  zomer	  erg	  groot	  is.	  
Hoe	  vaak	  gebeurt	  het	  niet	  dat	  een	  gezin	  vol	  enthousiasme	  besluit	  tot	  gezinsuitbreiding	  en	  een	  hond	  
of	  kat	  aan	  hun	  al	  drukke	  gezin	  toevoegt.	  Geweldig	  vinden	  de	  kinderen	  het.	  	  Hele	  gezinnen	  staan	  op	  
zondagochtend	  vroeg	  op,	  om	  naar	  puppy-‐cursus	  te	  gaan.	  Hondenkoekjes,	  kattensnoepjes,	  speeltjes,	  
kosten	  nog	  moeite	  worden	  bespaard	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  het	  nieuwe	  gezinslid	  het	  naar	  de	  zin	  
heeft.	  Maar	  dan	  breekt	  de	  zomer	  aan.	  U	  snapt	  het,	  de	  tijd	  van	  het	  jaar,	  maar….	  
Het	  eerste	  probleem	  waar	  men	  dan	  tegenaan	  loopt	  heeft	  vier	  poten,	  een	  kop	  en	  een	  staart	  en	  vraagt	  
om	  aandacht.	  En	  hoe	  enthousiast	  iedereen	  ook	  was,	  als	  er	  gekozen	  moet	  worden,	  op	  vakantie	  of	  
thuisblijven	  dan	  is	  de	  keus	  snel	  gemaakt.	  En	  behalve	  dat	  de	  eigen	  koffers	  gepakt	  worden,	  wordt	  het	  
koffertje	  van	  Rakker	  of	  Lotje	  ook	  gepakt.	  
Het	  beestje	  mag	  nog	  van	  geluk	  spreken	  dat	  de	  moeite	  wordt	  genomen	  om	  naar	  het	  dierenasiel	  te	  
rijden.	  Want	  hoe	  vaak	  gebeurt	  het	  dat	  een	  huisdier	  het	  begin	  van	  de	  vakantiereis	  mag	  meemaken,	  
maar	  onderweg	  de	  auto	  uit	  word	  gezet.	  Echt	  zo	  triest.	  

	  
Ik	  weet	  het	  wel,	  u	  zou	  dat	  nooit	  doen.	  Nee	  ik	  ook	  niet.	  We	  hebben	  twee	  katten	  en	  we	  zorgen	  goed	  
voor	  mevrouw	  en	  meneer.	  De	  oudste	  hebben	  we	  zo'n	  twintig	  jaar	  geleden	  uit	  het	  dierenasiel	  gehaald	  
en	  de	  jongste	  van	  bijna	  vijf	  heeft	  ons	  zelf	  uitgekozen.	  Een	  gezellige	  rooie	  kater	  die	  ons	  verkoos	  boven	  
het	  gezin	  wat	  een	  eindje	  verderop	  bij	  ons	  in	  de	  straat	  woonde.	  
Het	  is	  altijd	  leuk	  als	  je	  's	  ochtends	  de	  keuken	  inloopt	  en	  je	  wordt	  begroet	  door	  die	  twee.	  Ik	  maak	  
mezelf	  wijs	  dat	  ze	  blij	  zijn	  om	  mij	  te	  zien,	  maar	  ik	  weet	  ook	  wel	  dat	  het	  hen	  meer	  te	  doen	  is	  om	  het	  
lekkere	  eten	  wat	  ik	  dan	  in	  de	  bakjes	  doe.	  Het	  was	  behoorlijk	  schrikken	  toen	  ik	  een	  paar	  weken	  
geleden	  de	  keuken	  in	  kwam	  en	  niet	  begroet	  werd	  door	  Sjakie.	  We	  weten	  zelf	  dat	  het	  een	  brutale	  
duvel	  is	  en	  dat	  hij	  wanneer	  hij	  de	  kans	  krijgt	  bij	  iedereen	  naar	  binnen	  wandelt.	  Ook	  springt	  hij	  gerust	  
in	  een	  auto	  die	  open	  staat.	  Dus	  ja	  hoor,	  ik	  zag	  het	  al	  helemaal	  voor	  me.	  Sjakie	  onderweg	  naar	  
Frankrijk	  achterin	  de	  caravan.	  En	  als	  moeder	  onderweg	  de	  caravan	  opent	  om	  koffie	  te	  zetten,	  springt	  
Sjakie	  te	  voorschijn.	  
Of	  Sjakie	  in	  een	  schuur,	  alles	  op	  slot	  en	  de	  bewoners	  zijn	  op	  vakantie.	  Misschien	  wel	  vier	  weken.	  Ik	  
wilde	  niet	  gaan	  doemdenken,	  maar	  het	  viel	  me	  toch	  niet	  mee.	  Toen	  Sjakie	  twee	  en	  halve	  dag	  later	  
nog	  niet	  thuis	  was	  belde	  ik	  het	  dierenasiel.	  
"Sjakie"	  zei	  de	  vriendelijke	  jongeman	  aan	  de	  telefoon,	  "ja	  hoor	  die	  is	  hier."	  
Hij	  had	  geen	  ongeluk	  gehad	  hoor,	  nee	  er	  was	  helemaal	  niets	  met	  hem	  aan	  de	  hand.	  Maar	  toen	  Sjakie	  
over	  het	  kerkhof	  aan	  het	  wandelen	  was,	  dat	  doet	  hij	  dagelijks,	  heeft	  iemand	  hem	  opgepakt	  en	  naar	  
het	  dierenasiel	  gebracht.	  De	  afstand	  tussen	  onze	  voordeur	  en	  het	  kerkhof	  is	  misschien	  twintig	  meter.	  
En	  die	  dikke	  wel	  doorvoede	  kater	  van	  ons,	  loopt	  daar	  graag	  rond.	  Heel	  de	  dag	  aandacht	  van	  alle	  
bezoekers	  van	  het	  kerkhof.	  Steeds	  laat	  hij	  zich	  op	  de	  grond	  vallen,	  rolt	  over	  de	  grond	  en	  geeft	  kopjes.	  
Hij	  wordt	  over	  zijn	  ondeugende	  kopje	  geaaid,	  of	  over	  zijn	  bolle	  buikje	  gekriebeld.	  Hij	  heeft	  niets	  van	  



een	  zwerver,	  maar	  is	  dol	  op	  aandacht.	  Maar	  wie	  is	  dat	  nu	  niet.	  Een	  aai	  over	  de	  bol	  vinden	  we	  toch	  
allemaal	  op	  zijn	  tijd	  wel	  leuk.	  En	  onze	  Sjakie	  helemaal.	  U	  mag	  hem	  aaien,	  kriebelen	  en	  zelfs	  optillen.	  
Maar	  breng	  onze	  Sjakie	  alsjeblieft	  niet	  meer	  naar	  het	  dierenasiel.	  Want	  dierenleed	  ziet	  er	  heel	  anders	  
uit.	  
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